
Belgisch dagblad verbaast de wijnwereld 
Tegen het einde van zijn leven speelde het lichaam van de klassieke componist Ludwig van 

Beethoven een volledige symfonie van kwalen en aandoeningen, heel luid zelfs. In 1827 was de 56-

jarige Beethoven bedlegerig met een falende lever en pancreas, migraine en buikpijn, niet in staat 

om te luisteren of te werken. De doktoren van Beethoven, die de voorliefde van de meester voor 

drank kenden, concludeerden in hun autopsie dat hij geveld was door cirrose, met pancreatitis en 

peritonitis als waarschijnlijke bijdragende factoren. Maar in recent onderzoek gepubliceerd in La 

Libre Belgique, vermoedt professor Fabrizio Bucella van de Université Libre de Bruxelle dat er meer 

aan de hand is dan alcohol - en zelfs dat de doktoren van Beethoven misschien een motief hebben 

gehad om een zuivere akte van overlijden vrij te geven. 'Zouden ze niet proberen zichzelf achteraf te 

rechtvaardigen, omdat ze de dood van de meester niet hebben kunnen voorkomen?' Vroeg Bucella 

zich af aan Unfiltered via e-mail. 

 

Wat als het niet alleen de hoeveelheid Beethovens wijn was die hem doodde, maar de kwaliteit? 

Specifiek, de dodelijke hoeveelheden van een ongezonde wijnadditief van die tijd: lood. De autopsie 

verzegelde Beethovens reputatie als een hardgebeten dronkaard, hoewel zijn artsen niet veel 

hielpen: zelfs op zijn sterfbed probeerde een quorum van artsen hem te genezen met een scherpe 

hoog alcoholisch medicijn, wat niet verrassend ineffectief bleek. Maar was hij? 'Wat betekent het om 

veel wijn te drinken?' Bucella mijmerde. Eén bron koppelde Beethoven aan een fles per maaltijd, wat 

'enorm lijkt vanaf 2020, maar de wijnen waren geen producten met 13 procent alcohol' - vaak veel, 

veel minder - en het drinken van microbe-besmet water uit de bronnen van Wenen zou een sneller 

ticket zijn naar het graf. Maar hoe kwam dodelijk lood in Beethovens slokjes terecht? Lood-monoxide 

werd in die tijd gebruikt om zure en scherpe wijnen te verzachten. Een andere techniek uit die tijd 

was een gloeiende metalen ‘tegel’ in het wijnvat werpen… 

 


