
Varia 

Wat drinkt de paus? Een kijkje in de kelder van Vaticaan. 

Bron: Wine Enthusiast – Maria Yagoda (link) 

 

De aankondiging in mei van de allereerste Amerikaanse paus, Leo XIV, gonst nog steeds wereldwijd. 

Terwijl Robert Francis Prevosts geboortestad Chicago een geheel eigen wijn- en sterke drankcultuur 

heeft, heeft zijn verhuizing naar Vaticaanstad hem in het hart van de grootste wijnscene geplaatst 

waar nog nooit iemand van heeft gehoord. 

Klopt: Vaticaanstad heeft een wijnscene – en een stiekem ook nog eens een invloedrijke. Omringd 

door Rome, is de kleine stadstaat het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke Kerk en de thuisbasis 

van de paus. Met een bevolking van iets minder dan 900 is het de kleinste soevereine staat, zowel 

qua oppervlakte als qua inwonertal. Het is ook de grootste wijnimporteur per hoofd van de bevolking 

ter wereld, zoals nieuws- en websiteredacteur James Bayley van Drinks Business meldde – ongeveer 

het dubbele van Frankrijk en Italië. Volgens gegevens uit 2019 van World Integrated Trade Solution 

bedroeg de gemiddelde consumptie per persoon in de Heilige Stoel ongeveer 79 liter per jaar (of 

ongeveer 99 flessen). 

Maar hoeveel wijn zouden de paus en zijn staf in vredesnaam kunnen drinken? 

Bayley geeft zelf toe dat die schokkende statistiek per hoofd van de bevolking niet het hele verhaal 

vertelt. Er zijn talloze toepassingen voor wijn in Vaticaanstad naast de eigen consumptie van de paus, 

zoals het bedienen van gasten in de museumbistro, het begeleiden van maaltijden in de kantine van 

het Vaticaan en het toedienen van sacramenten bij het altaar. En het zijn niet alleen de inwoners van 

Vaticaanstad die wijn drinken binnen de muren: er zijn ook de Zwitserse Garde, medewerkers, 

diplomaten, pelgrims en toeristen, om er maar een paar te noemen. 

https://www.wineenthusiast.com/culture/podcasts/wine-enthusiast-podcast/vatican-city-wine-culture/


 

Maar het is ook waar dat pausen al eeuwenlang van wijn genieten – en het promoten. De 

prestigieuze Franse rode wijn Châteauneuf-du-Pape, wat letterlijk "Nieuw Kasteel van de Paus" 

betekent, vindt zijn oorsprong in het 14e-eeuwse pausdom in Avignon, toen de paus in Frankrijk 

woonde: paus Johannes XXII stimuleerde de wijnbouw in de Rhônevallei en schonk de felbegeerde 

"Vin du Pape" aan buitenlandse ambassadeurs en hoven, en verspreidde deze over de hele wereld. 

Meer recentelijk sprak wijlen paus Franciscus zich uit over het met mate genieten van wijn. Hij 

noemde het een "geschenk van God" aan de leiders van het Vaticaan en stelde ook: "Wijn, land, 

landbouwvaardigheden en ondernemerschap zijn geschenken van God – de schepper heeft ze aan 

ons toevertrouwd omdat we ze, met onze gevoeligheid en eerlijkheid, tot een ware bron van vreugde 

maken." Rechtuit verklaarde wijlen paus Franciscus in 2016: "Een bruiloftsfeest waar geen wijn de 

pasgetrouwden schaamt. Stel je voor dat je het feest afsluit met een kopje thee?" 

Het grootste deel van de wijn die in het Vaticaan wordt geconsumeerd, is Italiaans (meer dan 96%), 

deels omdat Italië de stadstaat in 1929 belastingvrij heeft gemaakt. De importgegevens tonen ook 

aan dat 67% van de wijnimport van het Vaticaan (ongeveer 42.392 liter) bestaat uit stille flessenwijn, 

terwijl de rest (20.822 liter) mousserend is. Bijna al deze bubbels kwamen uit Italië, waaronder 

prosecco uit Veneto en Asti spumante, die vaak worden geserveerd tijdens diplomatieke 

bijeenkomsten, recepties en diners voor geestelijken. 

Nu paus Leo XIV naar het Vaticaan is verhuisd, sluit hij zich aan bij een groeiend, in stilte invloedrijk 

wijnecosysteem. Vorig jaar zette het Vaticaan een historische stap om zelf wijn te produceren door 

twee hectare cabernet sauvignon aan te planten op het terrein van de pauselijke zomerresidentie 

Castel Gandolfo, net buiten Rome. (De eerste oogst wordt naar verwachting in 2026 klaargemaakt.) 

We hebben Bayley uitgenodigd voor de podcast om zijn recente diepgaande analyse te bespreken van 

hoe het Vaticaan 's werelds meest verrassende wijngigant is geworden, en wat de toekomst in petto 

heeft voor in het Vaticaan geproduceerde wijn. 


