
Wijnkennis 

‘Vergeten’ oeroude druif van Chili krijgt tweede renaissance 

Bron: The Drinks Business – Amelie Maurice-Jones (link) 

Tien jaar geleden gaf Miguel Torres de País-druif een nieuwe impuls door te bewijzen dat deze 

'vergeten' oeroude druif serieuze wijn kon opleveren. Nu voorspelt de producent een tweede 

opleving van het ras, dankzij de bijzondere weerstand die het biedt tegen klimaatverandering. Amelie 

Maurice-Jones doet verslag. 

 

De País-druif werd oorspronkelijk in 1500 door Spaanse kolonisten naar Chili gebracht, maar raakte in 

de 19e eeuw uit de mode – afgekeurd als een druivensoort die alleen geschikt was voor blends of 

voor goedkope, massaal geproduceerde wijnen. "Het werd vergeten," vertelt Daniel Marquez, 

exportmanager van Miguel Torres, aan The Drinks Business. "Mensen richtten zich op internationale 

druivensoorten die destijds aantrekkelijker waren, zoals Pinot Noir, Chardonnay en Cabernet 

Sauvignon." 

Maar dat veranderde allemaal toen Miguel Torres Maczassek, de vijfde generatie wijnmaker van 

Torres, verliefd werd op de struikvormige aanplant van deze historische druif. In een poging te 

bewijzen dat País wijnen van wereldklasse kon produceren, lanceerde hij twee wijnen van één 

druivensoort: Estelado, de allereerste mousserende wijn van País uit Chili, in 2010, en Reserva de 

Pueblo, een lichte rode wijn in Beaujolais-stijl, in 2013. 

Dit gaf de aanzet tot een heropleving van de wijnbouw in País in heel Chili, en vandaag de dag 

voorspelt Daniel Marquez, exportmanager van Miguel Torres, dat de druiven opnieuw een enorme 

populariteit zullen genieten. "Omdat het zeer oude wijnstokken zijn, kunnen ze de tand des tijds en 

de klimaatverandering goed doorstaan. Deze wijngaarden hebben al zo lang geen water nodig 

gehad," voegt hij eraan toe. 

https://www.thedrinksbusiness.com/2026/02/why-chiles-forgotten-ancestral-grape-is-due-a-second-renaissance/


Het ontsloten potentieel van País 

Zullen meer producenten oude wijnstokken gaan gebruiken om de klimaatverandering tegen te gaan? 

"Absoluut," denkt Márquez. Hoewel het al tien jaar geleden is dat de País-revolutie in Chili van start 

ging, ziet Márquez de druif nu ook opbloeien in Argentinië, Peru en Bolivia, waar hij bekend staat als 

Criolla. "Het wint zeker aan populariteit." 

Bovendien past de trend naar gekoelde, lichte rode wijnen perfect bij de stijl van de druif. Márquez 

legt uit: "In een wereld waarin mensen minder, maar kwalitatief betere en lichtere rode wijnen 

drinken, sluit País daar perfect bij aan. Het is namelijk een lichte rode druivensoort, vergelijkbaar met 

Pinot Noir maar iets rustieker, en het is een fantastische rode wijn voor elke gelegenheid." 


